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Prof. dr. Manu Keirse is klinisch psycholoog.

In Afscheid van moeder schrijft Manu over ziekte en sterven van zijn moeder,
gedurende de 10 maanden dat dat duurde. Dat maakte veel indruk; herinneringen
werden opgehaald en banden met naasten veranderden. Eenvoudig maar aangrijpend
beschrijft Manu Keirse zijn gevoelens.

Hij vertelt over gewone dingen waar je vaak niet zo bij stil staat. Velen zullen zich in
het beschrevene herkennen.

Recensies: Leefwijzer.nl

Heel persoonlijk geschreven. Toch kunnen andere mensen die een dierbare hebben
verloren veel in dit boek herkennen.

- F.M.Boon, Nederlandse bibliotheekdienst Door de zeer toegankelijke stijl maakt de
lezer zich gemakkelijk eigen met een door die maanden heen manifesterende
ervaringswereld die bezig zijn met afscheid met zich kan meebrengen. Heel los
verweven, maar daardoor juist zo sprekend, zijn de kleinere en grotere bespiegelingen
op leven, verbondenheid en sterven en de natuurlijkheid ervan.



